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Langs de Groningse Waddenkust

Er gaat niets boven Noordpolderzijl

=
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Het was een leuke dubbelzinnige vondst van de Groningers om hun provincie te promoten. “Er gaat

niets boven Groningen!” Maar... letterlijk gezien hebben ze gelijk. Boven de waddendijk begint het

grote niets.




Noordpolderzijl is zo ongeveer het noordelijkste stukje vasteland
van Nederland. Het ligt aan het eind van een kanaaltje aan de
Groningse waddendijk en bestaat slechts uit een gemaal en een
koffiehuis. Vroeger was er ook nog een vissershaventje, maar dat

is al jaren geleden verzand. Is dit nu het einde van de wereld? Je
zou het bijna denken, want als we de dijk oplopen voor een blik
over het wad, komen er net een stel buitenaardse wezens van de
andere kant. Van boven mens, van onder alien. Pas als de leider
van het spul ons in onvervalst Gronings begroet, merken we dat de
onderste helft van die wezens gewoon modder is. Ah, wadlopers.

Pieterburen

Noordpolderzijl is onze eerste halte nadat we vanaf Pieterburen
over de waddendijk het ‘grote niets’ in rijden. Op ontelbare
hoeveelheden schapen en vogels na zijn wij de enige levende
wezens. Dat is even een overgang, want voor Noord-Groningse
begrippen is Pieterburen een behoorlijk hectisch dorp. Het leunt
op drie toeristische pijlers, die Pieterburen van een stil boerendorp
tot het Valkenburg van het noorden maakten. Ten eerste is het

hét wadloopcentrum van Nederland. Je breekt je nek over de
bordjes naar voormalige boerderijen waar je een tocht over het
wad kunt boeken. Dat zal ongetwijfeld meer opbrengen dan de
melkprijs waar men het vroeger mee deed. Veel volk betekent

ook aardig wat keus in bars en restaurantjes. De meest ludieke
vonden we de ‘apres-wad bar’, inclusief happy hour. Na zo'n
waddentocht wil er wel een opkikkertje in, moet men daar hebben
gedacht. Midden in het dorp staat een richtingaanwijzer vol
naamverwante bestemmingen. De bekendste is natuurlijk de Sint
Pietersberg bij Maastricht, want hier in het hoge noorden begint
of eindigt de wandelroute van het Pieterpad. De derde hotspot in
het dorp is de zeehondencréche, die Lenie 't Hart in 1971 in haar

_ Rondje Lauwersmeer

Zo zie je eruit na het wadlopen

schuurtje begon. Na diverse uitbreidingen werd er dit jaar een
nieuw bezoekerscentrum aan toegevoegd met informatie over

wereldwijde problemen als plastic en vissersnetten in de oceanen.

Groningse borgen

Na onze ontmoeting met de wadlopers nemen we in
Noordpolderzijl even tijd voor koffie met waddengebak op het
terras van het oude ‘Zielhoes'. Fietsers zijn hier welkome gasten,
want men heeft het niet zo op de stinkende modder die wadlopers
op het klassieke kleed naar het toilet achterlaten. We volgen het
kanaal landinwaarts en rijden via Warffum en Den Andel naar het
westen. In het vlakke Groningse land heeft de straffe westenwind
vrij spel, dus maken we gebruik van elk stukje luwte die de dorpen

Koffie en waddentaart in Noordpolderzijl



ons bieden. Eén van die welkome pauzes is de borg Verhildersum
met zijn prachtige tuinen, even ten oosten van het dorp Leens.
Een borg is een versterkte boerenhoeve waarvan de historie vaak
teruggaat tot de middeleeuwen. Groningen had geen centraal
gezag van een hertog of landsheer, dus wie een beetje slim was
schopte het al gauw tot regionaal bestuurder en schafte zich een
borg aan. In de Franse tijd werd de macht van die adellijke families
gebroken, en helaas zijn daarna veel borgen verloren gegaan.
Gelukkig staat het restant op de monumentenlijst.

Van Lauwerszee naar Lauwersmeer

We rijden na Leens via Ulrum en Houwerzijl naar Zoutkamp, ooit
het kloppend hart van de noordelijke visserij. Dat is verleden tijd,
want hoewel in 1969 een dam de Lauwerszee afsloot en veiligheid
bracht, viel daarmee ook het doek voor Zoutkamp als vissershaven.

Lauwerszee werd Lauwersmeer. Van alle plannen voor het gebied
(stedenbouw, oefengebied voor defensie en gaswinning) is
alleen het laatste overgebleven. “Gaswinning” is een beladen
woord; de rust in het Groningse land wordt nogal eens verstoord
door wat gerommel in de bodem. Je zou denken dat natuur

daar geen last van heeft, maar bodemdaling zou ook gevolgen
kunnen hebben voor de Cleveringsluizen bij Lauwersoog, waar
de waterhuishouding van het meer van afhankelijk is. Een groot
deel is nu beschermd natuurgebied, en het fietspad van Zoutkamp
naar Lauwersoog biedt onderweg prachtige panorama’s. Wie tijd
heeft kan het hele rondje om het Lauwersmeer fietsen, maar wij
hebben een afspraak in Lauwersoog dus laten we de Friese helft
van het meer links liggen. Afspraak? Ja, we gaan wat lopen. Sorry,

wadlopen.

Door netten gewonde zeehonden in de créche van Pieterburen




Den Andel

Op het wad

Voordat de complimenten binnenstromen over onze sportiviteit:
ons wadlopen is slechts een simpel wandelingetje. Los van het
waden door zestig centimeter water van de boot naar de zandbank
houden we ons ver van het geploeter door de modder. Ons
waddentochtje met een voormalige garnalenboot voert ons bij laag
tij naar de zandbanken voor de kust. Eenmaal met de neus tegen
het zand gaat er een laddertje overboord en stap je de wondere
wereld van het wad op. Een gids vertelt alles over getijden,
stromingen en wandelende zandbanken, terwijl er ook nog met
een schepnetje van alles uit het water wordt gevist. We leren over
krabben en garnaaltjes en proeven een verse kokkel voordat de reis
weer terug naar Lauwersoog gaat. Overigens: wij hadden voor deze
tocht oude gympen meegenomen, maar voor wie met hoge hakken

op de boot stapt liggen er ook ‘leengympen’ klaar.

Zoutkamp

Aaibaarheidsfactor

Zowel op de heen- als terugtocht varen we langs zandbanken
waar tientallen zeehonden lekker in het zonnetje liggen te soezen.
Zeehonden hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Ze zien er
koddig uit en hupsen met een brede glimlach onhandig over

het wad. Eenmaal in het water zijn het sierlijke zwemmers die af
en toe een visje verschalken. De zeehondenpopulatie voor de
Nederlandse kust is momenteel van een gezonde grootte, en het
redden van gewonde dieren is dan ook onderwerp van discussie.
Moet je die wel redden? Na ons bezoek aan de zeehondencréche
van Pieterburen, waar we schrokken van de vreselijke wonden die
visnetten bij deze dieren achterlaten, ben je geneigd om daarop
met ‘ja’ te antwoorden. Maar de natuur is hard en herstelt zichzelf
(als het goed is).
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De natuurgids met zijn oogst van het wad

Restaurantje?

Eenmaal terug in Lauwersoog stappen we weer op de fiets voor
het laatste stuk terug naar Pieterburen. In de buitenhaven van
Lauwersoog liggen vooral trawlers uit plaatsen die van de zee
werden afgesneden, zoals Kampen, Harderwijk en Urk. En de vissers
uit Zoutkamp natuurlijk, die na het vissen in nog geen half uurtje
thuis zijn. De dag loopt ten einde, en we nemen de dijkweg langs
het wad met het windje in de rug. Naar Pieterburen is het nog
best ver, dus fietsen we bij Hornhuizen de route binnendoor met
een hele trits dorpjes, en kijken onderweg uit naar een sfeervol
eethuisje. Hornhuizen heeft wel een mooi, geel beschilderd

kerkje maar geen restaurant. Ook de volgende dorpen Kruisweg,
Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes (echt, zo heet dat dorp),
Broek en Wierhuizen fietsen we door zonder dat een doordeweeks

geopende eetgelegenheid ons tot stoppen verleidt. Groningers

Borg Verhildersum

De borg Verhildersum is dit jaar van 3 april t/m 1 november
geopend van dinsdag t/m zondag (10.30 tot 17 u). Het
museumdeel en Grand Café 't Schathuys zijn dan ook open.
Het hele jaar is er elke derde zaterdag van de maand een
streekmarkt. Adres: Wierde 40, 9965 TB Leens,
www.verhildersum.nl

mogen als stug bekend staan, hulpvaardig zijn ze wel. “O, even
verderop is wel een restaurant open hoor.” Hoever is verderop?
“Vijf dorpen verder, een kilometer of acht.” Zijn wij nu echt die
naieve Randstedelingen die daar geen rekening mee hielden? Even
overwegen we om de als souvenir gekochte Groninger kruidkoek
uit de fietstas te halen die eigenlijk voor het thuisfront was
bestemd. De zon zinkt intussen weg achter het viakke Groningse
land. Als een oase in de woestijn doemt eindelijk Pieterburen op. En
daar wacht een vol glas en een flink bord Groningse heerlijkheden.

Tekst en foto’s Kees Bregman.
m.m.v. Antilope Fiets, Fit & Fashion, Hilversum
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Waddentocht

Vanuit de visserijhaven van Lauwersoog vaar je bij laag water
het wad op richting Engelsmanplaat. Vertrek is afhankelijk
van het tij. Onderweg begeleiding van een natuurgids,

ook tijdens de wandeling op het wad. Denk aan een korte
broek, handdoek en oude schoenen. Kosten €14 en €7 voor

kinderen t/m 12 jaar. Kijk op www.waddentochten.nl

Zeehondencreche

Pieterburen heeft de oudste zeehondencreche van Nederland.

Men verzorgt er zeehonden die ziek of gestrand zijn. Ze
worden dagelijks gevoerd rond 15 uur. Volwassenen betalen
€ 7,50, 65+ers € 6,50, kinderen 4 t/m 12 jaar € 5, tot 4 jaar
gratis, geen honden. Hoofdstraat 94a, 9968 AG Pieterburen.
Dagelijks van 10-17 uur. www.zeehondencreche.nl

De Theefabriek

In Houwerzijl kwamen we langs een leuk museum/
theewinkel/theeschenkerij. ‘De Theefabriek' is gevestigd in
de voormalige kerk en pastorie. Er zijn allerlei arrangementen
en workshops. Volgens eigen zeggen hebben ze de meest
uitgebreide theekaart ter wereld. Adres: Hoofdstraat 15-25,
Houwerzijl. www.theefabriek.nl

Onze fietsroute

Knooppunten 33 (Pieterburen) — 32 (Westernieland) - 39 -

61 (Noordpolderzijl) - 57 (Warffum) — 43 (Den Andel) -98

- 27 (Eenrum) — 28 - 21 (Wehe) - 20 - 16 Leens)- 24 - 15
(Ulrum) - 91 - 92 (Houwerzijl) — 90 (Zoutkamp) -89 -6 - 5
(Lauwersoog) - 8 -9 - 11 - 12 (Hornhuizen) - 19 (Kruisweg) -
22 (Kleine Huisjes) - 35 (Broek) - 33 (Pieterburen)

Afstand: circa 72 km. Wij reden de fietstocht in twee dagen,
vanwege onze extra tocht op het wad.
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Wat loopt daar op het wad?

Wat bezielt mensen om kilometers lang door het water naar de overkant te lopen als dat veel

makkelijker (en droger) met een bootje kan? Waarom is wadlopen een toeristische hype geworden?

Het is doodvermoeiend, je wordt tot over

je middel kletsnat en je stinkt een uur in de
wind van de modder. Je broek en gympies
kan je daarna wel weggooien. Wat is er

nou zo leuk aan wadlopen? Is het de drang

naar prestatie, die zelfs psychologen niet

kunnen verklaren? “Dat eiland in de verte...

déar wil ik naartoe lopen.”

Pioniers

Dat moet ongetwijfeld de gedachte zijn
geweest van Derk Schortinghuis, die

als de nestor van het georganiseerde
wadlopen wordt beschouwd. Volgens de
Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
leidde hij op 14 juni 1939 een groep over
het wad naar Rottumeroog. Ongetwijfeld
zijn er in de jaren (of wellicht eeuwen)
daarvoor al wadlopers geweest. Meestal
was een visplekje bij laag tij op een
zandbank het doel, waar dan vooral op
tarbot werd gevist. Een andere pionier
was de Amelandse dominee Dirk van Dijk.
Op 27 mei 1957 liep hij vanaf het Friese
vasteland zo ver mogelijk het wad op en

plantte daar een stok met een zakdoek.

Hij nam de boot terug naar Ameland en
liep de volgende dag van het eiland tot

hij bij zijn stok kwam. Het stukje naar de
Friese kust was toen niet moeilijk meer. In
datzelfde jaar bereikte Jaap Buwalda voor
het eerst Schiermonnikoog, en zo werd elk
Waddeneiland te voet opnieuw ontdekt.

Nooit hetzelfde

Texel, Vlieland en Terschelling zijn voor

de specialisten, maar voor gewone
stervelingen zijn eilanden als Ameland

en Schiermonnikoog vanuit Groningen
relatief makkelijk te belopen. Hoewel

het niet verboden is, is het gekkenwerk
om in je eentje op pad te gaan. Google
dus ‘wadlopen’ en je ziet een hele trits

aan organisaties die je verantwoord over
het wad loodsen. Het lastige is dat door
wind en zeestromingen de route nooit
exact dezelfde is. De geulen, kreken en
zandbanken verplaatsen zich onregelmatig,
en zelfs alle Waddeneilanden zijn in de
loop der jaren in oostelijke richting aan het

wandelen geslagen. Zou het dat zijn, wat
een wadlooptocht van de nodige spanning
voorziet?

lJslopen

In de winter kan het voorkomen dat je ook
‘gewoon’ naar de eilanden kunt lopen. Nou
ja, gewoon... over het ijs loopt het wat
beter dan sjokkend door de modder, maar
windstil is het op de Waddenzee nooit, en
met een ijswind tegen is het comfort ver te
zoeken. Voor zover bekend is Hylke Dijkstra
de eerste die in 1954 een ijswandelingetje
maakte naar Schiermonnikoog en terug.
Hij leidde in februari 1963 ook de eerste
georganiseerde wintertocht op het wad.
Omstreeks diezelfde tijd won Reinier
Paping de meest barre Elfstedentocht

tot nu toe. Van de bijna 9.900 schaatsers
bereikten slechts 126 de finish in
Leeuwarden. Stuk voor stuk worden ze nog
steeds als helden gezien. En die wadlopers
dan?

Tekst en foto’s: Kees Bregman



